
1 

 

Mededelingen 

 
Startzondag 8 september  
Ons startweekeinde is in zicht. Op de website en in deze nieuwsbrief hebben jullie 
al veel kunnen lezen over de geplande activiteiten. Het ziet er naar uit dat de zon 
volop zal schijnen, dus dat ziet er goed uit. We zijn als gemeente dankbaar voor 
al die meedenkende en helpende handen, die vaak al lang voor de zomer bezig 
gaan met voorbereiden.  
Het jaarthema is ‘als nieuw’ en onder die noemer gaan we op zondagochtend ook 
samen vieren. Dit wordt een feestelijke dienst voor jong en oud, waarin we met 
alle generaties op ontdekkingsreis gaan. We volgen daarbij het spoor van de 
tollenaar Levi. Let op: er is wel oppas voor de kleintjes, maar dit keer geen 
kindernevendienst.  
Na startdienst is er koffie en daarna gaat, voor wie wil, de ontdekkingsreis verder. 
Zo is er een speciaal hiervoor gemaakte escaperoom, waar we in het 
tollenaarshuisje zijn opgesloten. Maar je kunt ook is het spoor van Levi verder 
door de wijk volgen met een QR-challenge (vergeet vooral je mobiel niet mee te 
nemen!). Voor wie het rustig aan wil doen, is er gelegenheid tot napraten in en 
om de kerk. We besluiten ons startweekeinde met een gezamenlijke lunch rond 
de klok van 13 uur. 
Ds. Loeki van der Laan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer W. van Geerenstein, Pelikaanstraat 2a. 
 
Meeleven 
Anne Spaander (Staringlaan 2, 3906 WJ in Veenendaal) mocht afgelopen week 
weer thuiskomen na een korte ziekenhuisopname. We wensen haar, samen met 
Cor, veerkracht en verder herstel toe in dit revalidatieproces.  
Ds. Loeki van der Laan 
 
Van de bloemengroep 
De bloemengroep heeft het lef om zonder bloemen de schoonheid van Gods 
schepping te laten zien. De pot laat zien wat zorg en aandacht kan doen. 
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1 oktober, een avond over verbindend communiceren 
In de kerk willen we juist op zoek naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt, 
maar dat valt niet altijd mee. Verbindend communiceren (ook wel bekend als 
geweldloze communicatie) en het gedachtengoed van Marshall Rosenberg kan 
ons helpen muren te slechten en bruggen te bouwen.  
Kom naar deze avond onder leiding van Wilma Kloet en Marije Stegenga om aan 
de hand van theorie en praktische oefeningen te ontdekken wat dit voor jou kan 
betekenen. Bij voldoende belangstelling gaan we in 2025 een viertal avonden 
plannen voor mensen die verdieping willen. 
Aanmelden kan bij Marije Stegenga: annastegenga@gmail.com. De avond wordt 
gehouden in het Trefpunt en start om 20 uur. Na afloop is er een collecte. 
 
PGV-wandeling van ongeveer 8 km op zaterdag 14 september 
Start om 9.30 uur bij de fietsparkeerplaats zandafgraving Kwintelooijen (Oude 
Veensegrindweg, halverwege Veenendaal-Rhenen). Neem zelf iets te eten en 
drinken mee voor onderweg. Opgeven tot vrijdagavond 13 september 20 uur per 
mail aan zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of telefonisch bij Geert Flobbe op 
nummer 06-25577943. Graag je 06-nummer vermelden bij aanmelding. 

 
Schrijfactie: Egypte, Badr Mohamed moet onmiddellijk vrijkomen! 
In 2013 waren er grote anti-regeringsdemonstraties op het Ramses Plein in de 
Egyptische hoofdstad Caïro. Daarbij kwamen bijna honderd demonstranten om 
het leven. De toen 17-jarige Badr Mohamed werd opgepakt, hoewel hij zegt dat 
hij niks met de protesten te maken had. Hij werd aanvankelijk vrijgelaten, maar 3 
jaar later alsnog gearresteerd. In januari 2023 werd hij in een oneerlijk proces 
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veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Er is geen bewijs dat hij deelnam aan de 
protesten. Laat staan dat hij geweld zou hebben gebruikt. 
Badr zit met vier anderen vast in een kleine cel, waar de temperatuur kan oplopen 
tot meer dan 40 graden. De gevangenen klagen over het gebrek aan eten en 
drinkbaar water. Badr mag er maar drie of vier keer per week minder dan een 
uurtje uit. Slechts één keer per maand wordt hem kort familiebezoek toegestaan, 
wat veel te weinig is om een goede band op te bouwen met zijn driejarige 
dochtertje Amina. Zij werd geboren toen Badr al gevangen zat. 
Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 oktober 2024 naar de president van Egypte. Roep 
hem op om Badr Mohamed onmiddellijk vrij te laten. Klik hier om de brief af te 
drukken. 
 
Kijkcijfers zondag 1 september 2024 
Direct: 104 Opname: 67  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

